Biografie Kunstenaar Silvia van Meeteren

Als natuurliefhebber probeer ik met mijn kunst anderen te inspireren, gelukkig te maken en energie te geven. Om het gevoel te geven dat er meer is dan de werkelijkheid. Het is wat je voelt en het gaat over je realiteit en wat je ermee doet. Leef je leven en geniet er met volle teugen van.
De schilderijen zijn allemaal van binnenuit gemaakt. Ik stop er al mijn gevoelens en emoties in. Ik hoop dat ik je blij kan maken met mijn kunst, die ik met dezelfde energie heb gemaakt.


Ongeveer 3,5 jaar heb ik mijn creativiteit in de kunst weer volledig opgepakt en heb ik in 2020 eerst de cursus "Authentiek schilderen" gevolgd en in 2021 de cursus "Ontwerp je eigen werk" gevolgd om de diepte van het verwerken van kunst op te zoeken.
De kunst was er altijd, toen ik 4 jaar oud was, stond ik 's nachts op om op de vloer te gaan tekenen. Ik wilde naar de kunstacademie, maar na drie keer mis te hebben geloot, ben ik een andere weg ingeslagen. In 1988 begon het weer te kriebelen en volgde ik een driejarige tekencursus in Groningen, waarin ik alle disciplines van tekenen en schilderen leerde. Na een aantal jaar heb ik een cursus beeldhouwen en een cursus interieurarchitectuur gevolgd.

Ik werk met natuurlijke en duurzame materialen, gebruik acryl, veren, zand, zeewier, katoen, plastic, stokken, hout, bloemen. Onderweg vind ik de materialen die ik gebruik. Ik maak schilderijen (moderne kunst, abstract) en herontwerp interieur, zoals vazen, schalen, kandelaars, stoelen, alles wat ik kan gebruiken. Het re-designen van objecten doe ik al vele jaren. 
Kom een ​​kijkje nemen in mijn atelier en maak kennis met de kunstenaar.

Laat je inspireren, veel plezier
Silvia

